
 
 
 
 
 
 
 
     
           Hallo koren. 
 
Het is nog niet zover maar de tijd vliegt, dus in de bijlage ontvangen jullie​
het schema met de liedjes die jullie gaan zingen en de tijd erbij hoe laat 
in de kroeg en hoe laat in de kerk. 
Ieder koor staat maximaal 30 minuten op het podium/altaar en dan is er 
een korte wisselperiode. Probeer te starten op de genoteerde tijd. 
 
Om op beide podia standaarden te hebben staan, vragen wij jullie om nog 
een aantal standaarden mee te nemen. Wij hebben er 10 die we in de 
kroeg neerzetten. Nederpopkoor van Eigen Bodem neemt er een aantal 
mee, maar ik denk dat er meer nodig zijn. Dus graag nog wat er bij! 
 
Vanaf 13.00 is de kroeg open, evenals de kerk. 
In de kroeg is er gratis koffie voor jullie met een koekje. 
De drankjes zijn verder voor eigen rekening. In de kroeg kan je van alles 
kopen maar in de kerk is er alleen koffie / thee te verkrijgen. Dit is niet 
gratis maar wordt verkocht door vrijwilligers van de “derde 
wereldproducten.”  
 
Als jullie alle spullen ergens neer willen leggen, is daar gelegenheid voor 
in de serre van het cafe. Het is wel heel belangrijk dat de nooduitgang vrij 
blijft. Let hier dus allen op. De kroegbaas heeft dit nogmaals op het hart 
gedrukt om dit mede te delen. 
 
13.50 willen wij starten met een woordje in de kroeg. (in de kerk start 
men om 14.15 dus genoeg tijd om over te lopen). Daarna zullen we gaan 
starten. Zowel in de kroeg als in de kerk zullen we jullie aankondigen. 
 
Als jouw koor klaar is met zingen, hopen wij dat jullie minimaal tot na de 
afsluiting blijven. Daarna is er nog gelegenheid om even lekker na te 
zitten met elkaar. 
 



Tevens stuur ik jullie de poster die we gemaakt hebben en hier op diverse 
plekken als reclame hangt. Ook via de social media proberen wij zo veel 
mogelijk reclame te maken. Jullie mogen de poster printen en ophangen 
om reclame te maken voor ons festival. Ook kan je hem op jullie facebook 
pagina zetten. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. 
 
Rest mij jullie alleen nog te vragen: met hoeveel leden komen jullie op 
ons jubileumfestival “Tussen Kroeg en Kerk” en nemen jullie standaarden 
mee? Ik hoor het graag per omgaande. 
 
Dit was het wat jullie nog moesten weten. Als er nog vragen zijn, schroom 
niet en mail me of bel me (0637352274) 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier met de voorbereidingen en nog meer 
plezier op het festival. Tot 22 maart 2026 in Cafe- Partycentrum de 
Vriendschap, Rijdersstraat 92, 1735 GG ‘t Veld. (tegenover de 
Martinuskerk) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Luken, voorzitter van de Havenstraatzangers. 
 
 


